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Maandoverzicht 

1/12 Zingen jarigen 

zwemmen 

K1a+K1b 

17/12  

2/12  18/12 Advent Samen 

3/12  19/12 Kom-eens-Kijken 

L3 bib 

Soep op de 

Stoep 

L5+L6 zwemmen 

4/12 Advent Samen 20/12 Zingen jarigen 

5/12 L4 bib 

L5+L6 zwemmen 
21/12  

6/12 Sintfeest De 

Borre 
22/12 Rapport LS 

Kerstviering 

7/12 K2 bib 

L2 bib 
23/12  

8/12  24/12 Kerstavond 

9/12  25/12 Kerstmis 

10/12  26/12  

11/12 Advent Samen 27/12  

12/12 L5 uitstap 

L1 bib 
28/12  

13/12 nieuwjaarsbrieven 29/12  

14/12 Ped. Studiedag 30/12  

15/12 L4 uitstap 

L6 bib 

L1+L2 De Borre 

31/12 Oudjaar 

16/12    

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 
 

Sinterklaasfeest  

Op woensdag 6 december trekken we 

met de hele school naar De Borre om 

de verjaardag van de Sint te vieren 

tijdens de Grote Sinterklaasshow van 

De Kinderberg! 

De voorbije weken werd er in de 

verschillende klassen al duchtig 

gewerkt aan de podiumversiering. 

Ook kregen alle klassen de opdracht 

een filmpje te maken dat 

geprojecteerd zal worden op een 

groot scherm op het podium.  

Het belooft een spectaculaire show te 

worden waarbij de Sint hulp krijgt van 

Moppiet en Foppiet. Als dat maar 

goed afloopt… 

  

 

 

 

Wist je dat? 

Voorleesweek 

Wist je dat?  

Cupstacking toernooi 

Wist je dat?  
Op tijd komen 

   

Onze voorleesweek was een overdonderend 

succes. Er kwamen maar liefst 54 (groot)ouders 

voorlezen in alle klassen!  

Op vrijdag 1 december organiseren we ’s 

middags de finale van ons cupstacking toernooi. 

Ook zo benieuwd wie de grote winnaar zal zijn? 

We houden jullie op de hoogte! 

Het is ondertussen een vast item in onze 

nieuwsbrief aan het worden, maar we vragen 

nógmaals om de kinderen op tijd naar school te 

brengen.  
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Woordje uitleg bij de maandkalender 
Wat staat er deze maand allemaal te gebeuren?   

Op vrijdag 1 december gaan de onthaalklas en de 

eerste kleuterklas zwemmen in de Sportoase. 

Op vrijdag 1 december zetten we de jarigen van 

november in de bloemetjes door de rode loper uit 

te rollen en te zingen voor hen.  

Op maandag 4 december komen we met de lagere 

school samen om de eerste kaars op onze 

adventskrans aan te steken.  

Woensdag 6 december is het het grote feest van 

onze heilige man. Met de hele school vieren we 

hem in de feestzaal van De Borre. Het belooft een 

spectaculair feest te worden! 

Op maandag 11 december komen we terug samen 

om de tweede kaars van de adventskrans aan te 

steken.  

Op dinsdag 12 december gaat het vijfde leerjaar op 

verrassingsuitstap. Opgelet! De kinderen moeten 

om 8.10 uur op school aanwezig zijn. 

Woensdag 13 december kunnen de kinderen in 

de nieuwjaarsbrievenwinkel hun brieven komen 

kiezen.  

Donderdag 14 december is het pedagogische 

studiedag. De leerkrachten werken in de 

voormiddag met een externe begeleider rond 

‘communicatie’. In de namiddag verdiepen we 

ons verder in de prioriteit van dit schooljaar: 

‘verbindend schoolklimaat’.  

Op vrijdag 15 december is het aan het vierde 

leerjaar om op verrassingsuitstap te gaan. Een 

tipje van de sluier? Het is in Leuven te doen         

Vrijdag 15 december trekken het eerste en 

tweede leerjaar naar De Borre voor de 

voorstelling ‘Hoeheettut’.  

Kunnen lezen is mooi. Kunnen kijken is mooi. 

In ‘Hoeheettut’ doe je allebei. Je ontdekt abc’s 

in de vorm van mannetjes, verstopte letters, 

ruziemakenden letters, woordbeelden en 

beeldwoorden en andere talige gekkigheid. Wist 

jij bijvoorbeeld dat als je het woord ‘dop’ 

omdraait, er nog steeds ‘dop’ staat? En dat je 

met de letters van in het woord ‘vlinder’ een 

vlinder tekenen kan? Deze springerige 

voorstelling op basis van teksten en tekeningen 

van Joke van Leeuwen is voor iedereen die van 

net heeft leren lezen of van taal en letters houdt.  

Op maandag 18 december steken we samen de derde 

kaars van de advent aan.  

Dinsdag 19 december organiseren we ons volgende 

kijkmoment voor de nieuwste kleuters van de 

instapklas.  

Op dinsdag 19 december steekt het zesde leerjaar de 

handen uit de mouwen door soep te maken voor de 

welzijnsactie ‘Soep op de Stoep’. Meer info vind je in 

deze nieuwsbrief. 

Woensdag 20 december zingen we samen voor de 

jarigen van december.  

Op vrijdag 22 december trekken we met de hele 

school om 9 uur naar de kerk in Bierbeek voor onze 

kerstviering. (Groot)ouders die mee willen komen, zijn 

meer dan welkom! 

Na de viering trakteren we alle kinderen op een 

heerlijke beker chocomelk. Breng zeker een beker 

(voorzien van een naam) op vrijdag mee naar school! 

 

   

Huiswerkklas  
Opgelet! Op dinsdag 16 en 23 januari zal de huiswerkklas niet doorgaan wegens personeelsvergadering.  

 

Kerstversiering 

Ook dit jaar komen de magische helpers van de ouderraad de school en speelplaats versieren om 

iedereen in kerststemming te brengen.  

 

Vredeslicht 

In 1986 was er in Oostenrijk een actie rond Kerstmis ten voordele van kinderen met een beperking. 

Deze actie was de aanleiding voor de actie Vredeslicht. In dat jaar vertrok de directeur van de 

Oostenrijkse televisieomroep, samen met 14 jarigen met een beperking naar Israël. In de geboortegrot 

in Bethlehem ontstaken ze het vredeslicht aan de vredesvlam. Per vliegtuig ging het licht naar Linz om 

van daar verspreid te worden door groepen die zich spontaan hadden aangemeld. De actie Vredeslicht 

was geboren.  

Sindsdien wordt het vredeslicht jaarlijks in Bethlehem ontstoken door een kind, naar Oostenrijk 

gebracht en daarna verspreid over de hele wereld. Zo ontstaat er al meer dan 30 jaar vlak voor 

Kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje een oceaan van licht.  

De jongste jaren komt het vredeslicht ook naar Vlaanderen. In meerdere steden en gemeenten wordt 

het vredeslicht onthaal en verspreid, o.a. in Bierbeek.  

Het vredeslicht wil een teken van hoop en verbondenheid zijn dat men uitdraagt naar andere mensen. 

Met het vredeslicht willen we warmte, vreugde, licht en hartelijkheid aan alle mensen doorgeven. Het 

vredeslicht staat open voor elke religie, politieke of filosofische strekking die de mensenrechten 

respecteert. Het is een vuur dat mensen met elkaar verbindt.  

Op maandag 18 december wordt om 10.15 uur het licht naar onze school gebracht met een speciale 

delegatie. Onze schoolkaars en de klaskaarsen worden dan onder toeziend oog van de hele school 

aangestoken. (Groot)ouders die er graag bij willen zijn, zijn meer dan welkom! 

 

Warme maaltijden  

Maandmenu december 
 
Net zoals vorig schooljaar kunnen de kinderen op 

maandag en vrijdag een warme maaltijd bestellen op 

school.  

Elk trimester krijgen jullie een formulier mee waarop 

je kan aanduiden op welke dag(en) je kind een warme 

maaltijd zal nuttigen op school.  

Indien je wil annuleren (wegens ziekte of 

afwezigheid), dien je vóór 8.30 uur de school te 

verwittigen, anders wordt de maaltijd aangerekend.  

Vr 1/12: tomatensoep 

              chipolata met rode kool en aardappelen 

Ma 4/12: bloemkoolsoep 

               pasta met kip en prei 

Vr 8/12: kervelsoep 

              Zwitserse steak met spinaziepuree 

 

Ma 11/12: wortelsoep 

                 kalkoen zoetzuur met rijst 

Vr 15/12: tomatensoep 

                gebakken visje met groentepuree 

 

Ma 18/12: kippenroomsoep 

                 vleesbrood met erwten, wortelen en 

aardappelen 

Vr 22/12: broccolisoep 

                kaaskroket met preipuree 
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‘Vrede wensen voor 

iedereen’ 
 

Het is stil. 

Late auto’s op de straat 

bereiken mijn raam 

en verkondigen de aanwezigheid van mensen.  

Waar rijden zij naartoe?  

Welk verhaal groeit er boven die vier wielen 

die zoevend een weg zoeken over het asfalt?  

Welke warmte blijft er hangen 

in de dikke mantels en de zachte kussens?  

Welke verhalen worden er verteld tussen thuis en 

elder?  

Met velen zijn ze op weg 

herders en koningen 

en bewoners van dit land.  

Ze liggen verdwaasd in de velden van dit bestaan 

of vieren feest in de herbergen van vergetelheid.  

Vrede wordt er gewenst en verlangd 

en er wordt ijverige gezocht 

naar wat zaligheid.  

Maar wie spelen dit spel niet mee 

omdat ze de spelregels niet kennen 

en niet welkom zijn in de herberg 

of geen veld hebben 

om de schapen van hun verlangens te weiden?  

De velen  

die het feest van de anderen organiseren 

en ingeschakeld worden in de kermis van de stad 

de sjofelen langs de weg 

die geen toekomst zien,  

die geen engel horen met een blijde boodschap 

geen ster ontwaren om te volgen 

geen stal om te schuilen. 

Zij voelen ook nood 

aan de stille betovering van Kerstmis.  

Laat de auto’s trager rijden en  

de mantels warm zijn van mededogen 

zodat de weg begaanbaar wordt voor allen. 

  

 

 

Soep op de stoep 

Elk jaar zet het zesde leerjaar zich in 

voor Welzijnszorg door mee te doen 

met de actie ‘soep op de stoep’. 

Met jullie gift steunt Welzijnszorg 

meer dan honderd organisaties die 

zich dagelijks inzetten voor mensen 

in armoede. Samen geven we hen 

een betere toekomst. 

 

Op dinsdag 19 december maakt het 

zesde leerjaar liters heerlijke soep die 

ze ’s avonds tussen 16 en 18 uur aan 

de schoolpoort verkopen. Breng 

zeker allemaal je eigen beker en cash 

geld mee.  

Hopelijk zien we jullie allemaal voor 

een hartverwarmend gezellig 

momentje! 

 

 

 

 

Prioriteiten  
Verbindend schoolklimaat  
 De meest recente updates om u door de dag te helpen 

In december staat het maandpunt ‘weerbaarheid’ in de kijker onder de 

slogan ‘Iedereen mag op de vlucht’.  

Tijdens dit thema leren we de kinderen items aan als:  

- Neen – stop zeggen: leren grenzen aan geven en op deze manier 

een ruzie of discussie vermijden.  

- Sorry zeggen: dit is niet altijd zo makkelijk. Vaak voel je je 

schuldig of schaam je je. Sorry zeggen zet je ook in een 

onderdanige positie doordat je moet toegeven dat je iets fout hebt 

gedaan.  

- Verzoening: na een ruzie is het ook belangrijk om het terug goed te 

maken.  

Zo willen we de kinderen helpen groeien 

in hun weerbaarheid en om meer voor 

zichzelf durven op te komen of om net 

meer rekening te houden met anderen   

En natuurlijk ontbreken de jakhals en de 

giraf niet in deze verschillende stappen! 

Lezen 

Ook rond de prioriteit ‘lezen’ blijven we verder werken.  

In november kwam het kilometerlezen aan bod. Elke 

week gingen alle kinderen aan de slag met allerlei boeken 

en het aantal gelezen pagina’s werd bij elkaar geteld tot 

kilometers. Dankzij alle lees(groot)ouders hebben we nog 

extra kilometers kunnen verzamelen. 

In totaal moesten we 6500 km halen. Of we geraakt zijn 

in Tanzania, het land van de jakhals en de giraf?   

Zeker en vast!! Een dikke duim voor al onze lezers!!!  

Als beloning kregen alle klassen een leuk boek voor in 

de klasbibliotheek.  

 

In december is het de ‘creatieveboekenmaand’.  

In alle klassen gaan we aan de slag met kookboeken, knutselboeken, 

proefjesboeken, tekenboeken, … 

Misschien willen jullie hier thuis ook wel mee aan de slag gaan en samen met 

jullie koters kerstkaartjes, kerstkoekjes, … maken?  
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Met dank aan al 
onze sponsers! 

 

   

 
 

 

  

 



 



 


